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S I N T – P A U L U S K R A N T J E 
 

EUCHARISTIEVIERING 

zondag 10.30 u      

 

PAROCHIESECRETARIAAT  

Sint-Paulusstraat 22    2000 Antwerpen    

03/231.33.21 dinsdag van 10.00 u tot 12.00 u 

 

PASTOOR Paul SCHEELEN 

0476/346912  pastoor@sint-paulusparochie.be 

 

KERKFABRIEK SINT-PAULUS 

voorzitter Walter Vrinssen 

03/231.31.48   of   0477/500190 

kerkfabrieksintpaulus@skynet.be 

 

ONTHAAL 

pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart:   

Pastoor Paul Scheelen  0476/346912 

 

PUBLIC RELATIONS, KERKGEBOUW EN 

CRYPTE:  
Walter Vrinssen  0477/500190 

 

CONCERTEN EN EVENEMENTEN: 

Leo Van achter  0473/978336 

leo.vanachter@skynet.be 

 

TOERISME EN RONDLEIDING 

Sint-Paulusvrienden: 

Robert Vanherp       0495/570292 

Walter Geluyckens  0494/448253           

    

 

25ste   jaargang    nr 9  
februari       2 0 1 6 
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EUCHARISTIEVIERINGEN  februari 2016 
 
Zo  07/02  10.30u    Gebedsviering  

voorgegaan door Erwin Vandecauter & Hugo Martinet 
Wo 10/02  18.30u    Aswijding & asoplegging  

voorganger: pastoor Paul Scheelen                  
Zo  14/02  10.30u    Lichtmisviering voorganger: pastoor Paul Scheelen                                     
Zo  21/02 10.30u    Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey                                             
Zo  28/02 10.30u    Orgelmis voorganger pastoor Paul Scheelen 
 

 
Op zondag 7 februari: jaarlijkse plechtigheid voor  
de Broederschap van  
O.L.Vrouw van Scherpenheuvel.  
Om 10.30u “Gebedsviering”:  
muzikale omlijsting -koor “Die Cierlycke” 
 
 
 
 

 
 
 

 
Op woensdag 10 februari – Aswoensdag.  
Om 18.30u eucharistieviering voorgegaan door 
pastoor Paul Scheelen.  
Aswijding en as-oplegging 
 

 
Zondag 14 februari – Lichtmisviering 
                                                  
Gedoopt: 
Wij mochten Julien Balthazar op 17 januari onderdompelen in Gods liefde 
en in de liefdevolle zorg van gans zijn familie en vriendenkring. 
 
Overleden: 
Veel te vlug moesten we op 15 januari afscheid nemen van Wim Claus, 
een fijne vader en echtgenoot, maar ook een trouwe Sint-Paulusvriend
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EEN FEEST VOOR KINDEREN IN SINT-PAULUS: MARIA LICHTMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 14 februari om 10.30u. nodigen wij de kindjes, die de laatste 4 
jaar werden gedoopt in onze parochie, weer speciaal uit om samen met 
hun familie, peter, meter en vrienden, Onze Lieve Vrouw Lichtmis te 
komen meevieren. 
Het wordt pas echt fijn als broertjes en zusjes meekomen in een viering 
waarin de kinderen centraal staan en ze hun steentje mogen bijdragen in 
de liturgie van die mooie Lichtmistraditie. 
Op die manier drukken we onze vreugde uit om onze kinderen 
en vragen we Gods zegen over jullie relatie. 
De aanwezigheid van oma’s en bompa’s versterken het feest. 
Na de gezinsviering worden ALLE aanwezigen uitgenodigd in de crypte 
voor een tasje koffie of fruitsap.  
Er zal wel een koekje bijzijn voor broertjes en zusjes.. 
 
Heb je zin om mee te werken aan de viering met een tekst, gedicht of 
een stukje muziek? Je bent van harte welkom.  
Stuur wel een mailtje naar ambravanthielen@hotmail.com  
of neem contact met de pastoor langs 0476/346 912  

 
Hopelijk tot dan of tot een van de volgende nevendiensten met kinderen 
die we tijdens het jaar organiseren! 

mailto:ambravanthielen@hotmail.com
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VASTEN ... OEFENEN IN BARMHARTIGHEID 
 
Paus Franciscus riep dit kerkelijk jaar uit tot het jaar van de 
barmhartigheid. Dat de paus voor barmhartigheid kiest, hoeft ons niet te 
verwonderen. In alles wat hij doet en zegt zit een barmhartige 
ondertoon. Heel wat van zijn preken gaan over de barmhartigheid van 
God en hoe wij kunnen leren om barmhartig te zijn. In zijn boodschap 
‘zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden (Mt 
5,7)’ voor de 31e internationale Wereldjongerendagen in Krakau (Polen) 
legt hij heel helder uit wat hij onder barmhartigheid verstaat.  

Hij verwijst hierbij naar de Bijbelse wortels van ons christelijk geloof. 
In het Oude Testament wordt God barmhartig genoemd, omwille van Zijn 
“niet aflatende trouw aan het verbond met Zijn volk, dat Hij voor eeuwig 
liefheeft en vergeeft”.  
Ook wordt de liefde van God voor zijn volk vergeleken met de liefde van 
een moeder voor haar kind. Dit soort liefde houdt in dat we ruimte 
maken in onszelf voor anderen en dat we in staat zijn om met hen mee 
te voelen in pijn en in vreugde. Het Nieuwe Testament spreekt over de 
goddelijke barmhartigheid als een synthese van het werk dat Jezus in de 
wereld kwam verrichten in de naam van de Vader. Jezus is barmhartig 

wanneer hij meeleeft met hen die nood hebben aan begrip, genezing en 
vergeving. In de vastenliturgie luisteren we naar de parabel van de 
verloren zoon. God is een geduldige vader die ons altijd opwacht. 
Wanneer wij naar hem terugkeren verwelkomt hij ons als zijn kinderen. 
Die liefde van God stelt ons in staat om zelf ook binnen te gaan in de 
goddelijke logica van geven en genadige liefde.  

 
 
 

Als we zien hoe de wereld in 
mekaar zit dan kunnen we 
niet anders dan 
verontwaardigd zijn. Onze 
samenleving is gericht op het 
verwerven van steeds meer 
materiële welstand.  
In de voorbije decennia 
creëerde dit meer welvaart 
voor veel mensen. We botsen 

nu op de grenzen van zo’n 
groeimodel.  
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Het houdt geen rekening met de draagkracht van onze aarde en schaadt 

onze levensnoodzakelijke ecosystemen. Het sluit grote groepen mensen 
uit de samenleving. Overal ter wereld neemt de ongelijkheid tussen arm 
en rijk toe. 
Crisissen lopen dan ook als een rode draad doorheen onze wereld:  
een ecologische en een klimaatcrisis, politieke crisissen, oorlogen, een 
financiële crisis. Mensen reageren vaak met een reflex van zelfbehoud en 
afscherming.  
 
Toch groeit ook het besef dat het zo niet verder kan.  
We moeten op zoek naar een andere, solidaire manier van leven.  

Het gaat om ‘méér mens, méér samenleving, méér zorg voor onze 
aarde’. Solidariteit is dan niet louter een individuele kwestie, maar heeft 
te maken met hoe we ons samenleven economisch, ecologisch, sociaal, 
cultureel en interreligieus organiseren. Het is een vorm van verzet tegen 
de moedeloosheid en het cynisme: een nieuwe schepping is mogelijk. 
Om die droom te realiseren maken groepen mensen wereldwijd gedurfde 
keuzes. Zij kunnen ons inspireren. Vanuit die wereldwijde verbondenheid 
kunnen we werk maken van een wereld met toekomst voor iedereen, ook 
voor de volgende generaties. 

 
In de lezingen van deze vasten luisteren we naar verhalen over een God 
die er is, altijd, voor iedereen. Hij kent de ellende van zijn volk en 
bevrijdt hen uit de slavernij. Hij geeft 
hen grond van bestaan in een land van melk en honing.  
Hij feest wanneer zijn jongste zoon terugkomt naar huis. 
In het luisteren naar deze oude verhalen weten we ons geliefd en worden 
we uitgedaagd en gesterkt om zelf teken van Gods barmhartigheid te 
zijn, partij te kiezen voor de zwakken en te vechten tegen 
machteloosheid en onrecht. 
 
Heel concreet zullen wij ons 
verbinden met ondersteunende 
projecten in het Zuid-Westen 
van Columbia. 
Steeds meer landbouwgronden 
worden bedreigd door 
overheid, grote bedrijven en 
zelfs gewapende groepen. 

Mensen verjaagd van hun 
grond.  
info: www. broederlijkdelen.be 
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ASWOENSDAGVIERING 
 

10 febr. om 18.30u. IN ST.-PAULUS 
 
Het askruisje roept de gelovigen op meer oog 
te krijgen voor het wezenlijke in zijn of haar 
leven: verbetering van de relatie met God en 
met de medemensen.  
De liturgie van Aswoensdag als begin van de 
Vastentijd is vermoedelijk in het Westen 

ingevoerd tijdens het pontificaat van paus 
Gregorius de Grote (begin 7de eeuw).  
In de Middeleeuwen ontvingen de openbare 
boetelingen op deze dag het boetekleed en 
werd as op hun hoofd gestrooid, waarna ze 
tot Witte Donderdag uit de Kerk gesloten 
werden. Toen openbare boete in onbruik 
raakte werd het askruisje een algemeen 
gebruik. 
 

Het huidige opleggen van het askruisje op Aswoensdag is dus een 
overblijfsel van de plechtige handeling die de bisschop voltrok aan de 
openbare boeteling. Na de tiende eeuw verzachte de Kerk haar 
boetediscipline en werd de boete niet meer in het openbaar doch in het 
geheim opgelegd.  
Het teken van het askruisje is er echter niet minder om. 
 
De diepere betekenis daarvan drong niet altijd tot iedereen door.  
Vandaar dat de kerk bij de liturgiehervorming nog maar twee dagen als 

officiële vasten- en onthoudingsdagen heeft aangewezen:  
Aswoensdag en Goede Vrijdag.  
De dagen daartussen zijn vooral een periode voor mensen om stil te 
staan bij hun eigen leefstijl, juist in de drukte van de huidige 
maatschappij.  
De veertigdagentijd is bedoeld als een moment van heroriëntatie op het 
leven. Als uiting daarvan wordt een periode van soberheid en gebed in 
acht genomen. 
Mogen we samen de start van onze veertigdagentijd aanvangen op 
woensdag avond 10 februari om 18.30  (niet 19.00u.)  
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“OVERDAAD SCHAADT,  

MAAR NIET ALTIJD, NIET HIER” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele tijdje 
geleden schreef 
een 
Nederlandse 
bezoeker dit in 
ons gastenboek: 
“Overdaad 
schaadt, maar 
niet altijd, niet 

hier” 
 
Misschien is onze Sint-Pauluskerk en onze geloofsgemeenschap in een 
geglobaliseerde wereld, met zijn overdreven aandacht voor wellnesss en 
zelfgenoegzaamheid, een oase van kunst en muziek, van rust en onthaal. 
Een ruimte van liturgie om in ondergedompeld te worden als in een 
waarachtige parabel. 
Een eenvoudig en toch verrassend verhaal dat naar de diepte wijst, 
maar ook vragen oproept in een wereld waar God niet bestaat.  
Soms zijn er zondagen dat kapelheren tussen lege stoelen schreiden  
en toch een echte gemeenschap vormen met vaste getrouwen.  
En dat niet alleen op grootse momenten wanneer de kerk uitpuilt  
maar zondag na zondag, intens verbonden en met veel aandacht voor 
wie wat hulp of vervoer nodig heeft.  
Natuurlijk maken we ons zorgen over het kleine aantal aanwezigen,  
en missen we vooral onze kinderen tijdens gewone vieringen.  
Maar we zijn er.  
Er is die inzet, ondanks alles, voor een sterke liturgie, dat aanwijzen van 
het religieuze verhaal in uitgelezen kunstwerken, het hoge eisen stellen 
om muzikaal de ziel te raken. Doodvermoeid komt men thuis van een 
geslaagde nocturne of van een stevige viering.  
Aandacht voor de allerarmsten verscherpt.  
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Het is een parabel van een gemeenschap vrijwilligers, die de sterkte van 

het eigen verhaal vaak niet door heeft, de trouw, het elkaar bemoedigen, 
de verwerkte conflicten. 
Een parabel van onbaatzuchtige zorg voor deze kerk, voor het 
patrimonium, ja de zorg dat dit sacrale gebouw naar de toekomst steeds 
een uitdaging zou blijven in het hart van deze stad.  
En zoals in elk verhaal zijn er spanningen, klein-menselijkheid, 
ellebogenwerk. 
Soms vraagt het onthechting. Vaak lukken we er in om met het 
struikgewas van onze conflicten het vuur aan te wakkeren dat ons dichter 
bij elkaar brengt. 

 
Want onze parabel is uitdagend gebaseerd op de mysterieuze 
aanwezigheid van de Christus in deze wereld, ons steeds weer laten 
onderdompelen, zondag na zondag, in zijn verlangen en barmhartigheid.  
 

 Weet je, 38 jonge 
koppels mochten we 
begeleiden voor het 
doopsel van hun kind of 

het uitspreken voor God 
van hun ja-woord. 
 
We beluisterden het 
verdriet van 18 families, 
begeleidden hen in de 
opbouw van de viering, in 
taal geven aan verdriet 
maar ook aan gelovig 
vertrouwen en hoop. 

 
Op middagen of avonden beroerden 15 maal schitterende concerten of 
kooruitvoeringen telkens 4 tot 600 toehoorders. 
Ja een parabel, 80 intense momenten van sacramentele bezegeling, 
muzikale schoonheid, naast grootse orkestmissen, ondersteund, waar 
gemaakt, door bezielde mensen, door jullie. 
 
106.000 bezoekers werden verwelkomd, rondgeleid tussen 14 en 17 uur.  
De kerk bleef slechts 20 dagen dicht op een jaar. 
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Met alle vrijwilligers maken we het waar met vallen en opstaan. 

Bij het moeilijke afscheid van Leo Janssens, die we erg missen, maar ook 
bij de dankviering van Zr. Hadewych, die we natuurlijk ook missen, 
zeiden mensen achteraf: ‘toch een warme gemeenschap’.  
En het is waar. 
 
48 mensen schreven in op de drie avonden rond het Lucasevangelie. 
Kerkraad staat voor een reusachtige opgave maar doet het met 
enthousiasme zoals ook het parochieteam dat vele pastorale taken op 
zich neemt. 
Sint-Paulusvrienden bereiden niet alleen het onthaal voor en het 

Dominicusjaar maar bieden ook begeleidingspakketten op smartphone en 
gsm aan. 

 
 
 
 
 
 
Het programma voor de 

orkestmisen en concerten 
van dit jaar ligt klaar.  
Koren worden 
aangeschreven om vieringen 
op te luisteren.  
 

 
Benefietconcerten en Nocturne worden voorbereid. 
Aandacht voor armoede en vluchtelingenprobleem verscherpt. 
 
De kalender 2016 krijgt serieuze proporties. 
Nieuwe ontmoetingsruimten worden gecreëerd. 
Onvoorstelbaar wat een kleine groep mensen,  
zo maar verwezenlijkt in een stad vanuit een diepgewortelde bezieling. 
Dat noemden, we een parabel. 
 
Mag St.-Paulus een uitdagende, bevragende parabel blijven voor ieder 
van ons  en voor velen die we mogen ontmoeten. 
 

   Pastoor Paul Scheelen 
   in naam van het parochieteam 
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Nieuwjaarsbrief 2016 van Walter Vrinssen 

namens de Kerkraad 
 
 
Geachte aanwezigen, beste 
vrienden  
 
Als voorzitter van de 
kerkfabriek van Sint-Paulus 
wens ik jullie in naam van 
alle leden van de kerkraad 
een gelukkig en gezond 
2016. 
 
Als voorbereiding op deze nieuwjaarsbrief en om mijn speech te stofferen 
met de nodige anekdotes en diverse weetjes overloop ik dan o.a. de vele 
verslagen die ik in 2015 gekregen heb van bv. de kerkraad, de vzw Sint-
Paulusvrienden, de vzw Muziekkapel Sint-Paulus, het Sint-Paulus krantje 
en nog veel meer van datgene wat er ook zoal verschenen is in bv.de 

pers. 
 
En dan wordt het moeilijk. 
Keuzes maken, niemand vergeten, wat is relevant om te vertellen. 
Je kunt niet geloven wat er vorig jaar in onze kerk heeft plaatsgehad. 
En dan zegt men mij 5 minuutjes, niet langer mag je nieuwjaarsbrief 
duren. Uren kan ik vertellen en ik ga dat dan ook doen, grapje, niet 
vandaag maar toch. 
 
Een actueel onderwerp vandaag is: “ De herbestemming van kerken “ 
De vraag die men zich dan stelt is: “Kunnen wij het gebouw- de kerk “ 
niet multifunctioneel in de markt zetten. 
En als ik dan terugblik naar vorig jaar is Sint-Paulus hier wel een mooi 
voorbeeld van. 
Gelukkig zijn de diverse liturgisch diensten nog het voornaamste en 
talrijkste en staan ze op de eerste plaats maar het is ongelooflijk hoeveel 
andere activiteiten nog allemaal hebben plaats gevonden in onze kerk. 
Denken wij aan de vele concerten, lezingen, tentoonstellingen en wat 
weet ik nog meer. 
Ook voor dit jaar staat er enorm veel op het programma, ik raad u aan 
om op de website van Sint-Paulus de agenda van 2016 eens te openen, 
je weet niet wat je ziet. Bijna elke week is er wel een activiteit. 
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De uitdaging wordt om dit alles in goede banen te leiden en er zeker voor 

te zorgen dat e.e.a. niet in conflict komt met de liturgische diensten. 
Goede afspraken maken is dan ook meer dan nodig. 
En dan gaat het over personen. 
 
Gelukkig kunnen wij op vele vrijwilligers rekenen. Vele handen helpen. 
Spijtig genoeg is Leo Janssens ons vorig 
jaar plotseling ontvallen. 
Als de ingenieur van de kerk was hem 
vervangen niet eenvoudig. 
Toch is het ons gelukt, wij hebben zijn 

veelheid van taken onder verschillende van 
ons kunnen verdelen. 
En alhoewel namen noemen steeds moeilijk 
is wil ik hier toch 2 mensen bedanken voor 
het vele werk dat zij van Leo hebben 
overgenomen. 
Stef Vervoort en Leo Van achter bedankt. 
Als primeur van de dag kan ik jullie ook 
vertellen dat Stef de taak van 

veiligheidsverantwoordelijke voor Sint-
Paulus op zich heeft genomen. 
 
Ook 2 dames wil ik van harte bedanken voor het vele werk aan het 
muziek archief. 
Maanden in de koude! van de weekkapel alles netjes en punctueel tot op 
de juiste noot catalogeren, je moet het maar doen. 
Mia en Jeanette proficiat en bedankt. 
 
Ook proficiat aan het bestuur en de werkende leden van de vzw Sint-
Paulus vrienden. 
Voor het eerst sinds lang is de kerk nu bijna het ganse jaar open. 
Vanaf vorig jaar ook in de weekends en tijdens de kerstvakantie. 
Resultaat meer dan 106.000 bezoekers waaronder 648 groepen die 
professioneel in meerdere talen gegidst werden. 
Resultaat een zeer lovenswaardige vermelding door Trip Advisor. 
Zie ook izi.Travel.voor een bezoek aan de kerk en zeker facebook niet 
vergeten. 
 Dit jaar is er de viering van 800 jaar Dominicanen. 

Te onthouden 10 september 2016 
Verschillende voordrachten zijn gepland. 
Zie ook het project door de vzw Roeach met als tittel “Zomerse avonden” 
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Ook de vzw Muziekkapel Sint-Paulus heeft voor dit jaar een uitgebreid 

muzikaal programma. Buiten de 9 orkestmissen worden er nog 
verschillende concerten over het ganse jaar voorzien. 
Een eerste concert is al voorbij en er volgen er nog veel meer. 
 
Meer weten, consulteer de agenda, de website van Sint-Paulus – 
facebook. 
En nu nog enkele weetjes over het wel en wee in de kerk 
 

 De kerkfabriek moet van de overheid een beheersplan opstellen voor de 
komende 20 jaar, dit wordt een hele opgave. 
 

 Ook is er gestart met de studie voor de inrichting van de crypte, daarover 
later meer nieuws. 
 

 Dit jaar is er begonnen met de studie van de restauratie van het huis 
Veemarkt 11. 
 

 Voor het nieuwbouwproject Sint-Paulusstraat 29-31, beter bekend als 
“De Zoltjes “ en de huizen in Dries 46-48 is er een architect aangesteld 
nl. Edward Sorgeloose van Architecture bvba. 
 

 En last but not least, er zijn 550 nieuwe stoelen besteld, type Thonet S 
360 F en 10 tafels. De oude kerkstoelen gaan deze maand nog weg. 
Geïnteresseerde kunnen altijd contact opnemen met Caroline. 
 

Ik wil het hier bij laten, kan nog veel meer vertellen, doe ik wel tussen 
pot en pint. 

 
En nu de verrassing van de dag. 
 
Met dank aan de Sint-Paulusvrienden 

die voor de centen gezorgd hebben 
kunnen wij vandaag de 2 
engelenbeelden van de oude 
preekstoel van de kerk onthullen. 
 
 
Zij komen uit het Rubenshuis en 
dank zij de steun van de heren Jan 

Huyghebaert van de vzw De Vrienden van het Rubenshuis en conservator 

Ben Van Beneden met de medewerking van onze confrater Frank Arts zijn 
ze eindelijk terug in onze kerk waar ze in feite thuishoren. 
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Ik zou dan ook aan de voorzitter van de vzw Sint-Paulusvrienden, de 
heer Walter Geluykens willen vragen om het doek voor de beelden te 
verwijderen. 
Voor het verhaal over deze beelden verwijs ik graag naar de bijdrage van 
Walter in het volgende Sint-Pauluskrantje. 
 

Nogmaals aan iedereen het beste voor 2016 
Antwerpen, zondag 10 januari 2016 

Walter Vrinssen 
 

DE OUDE PREEKSTOEL IN DE SINT-PAULUSKERK 
 
De oude preekstoel dateert eerste helft 17 de eeuw. Sommigen beweren 
dat de preekstoel het werk is van Peter Verbruggen maar dit is niet met 
zekerheid te zeggen. 
Stel dat de preekstoel nog zou bestaan dan zou de Sint-Pauluskerk het 
oudst bekende exemplaar bezitten in de Nederlanden van een preekstoel 
door beelden geschraagd. 
De nog bestaande preekstoel in de Sint-Gummaruskerk te Lier heeft 
dezelfde samenstelling. 
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Hoe is de samenstelling: 

 
1 klankbord  
2 schraagbeelden 
8 gebeeldhouwde hoofd en 
hoekdelen vormen de kuip 
4 schraagbeelden die onder de 
kuip op de grond stonden 
1 trap met twee leuningen 
2 beelden aan de achterkant die 
beneden op de grond stonden 

1 sokkel of voetstuk. 
 
Een amusant verhaal in 1874 
zakt de nogal corpulente 
pastoor Joannes Van de Velde , 
vijfde pastoor van de Sint-
Paulusparochie door zijn 
preekstoel. 
Het is de voorzitter van de 

kerkfabriek Jacobus Antonius De 
Vries, die een nieuwe preekstoel 
betaalde en de oude liet 
afbreken. 
 
Een gedeelte van de preekstoel bleef in de kerk, andere delen werden 
verkocht o.a. één van de dragende engelenfiguur zou in 1970 door 
kunsthandelaar Jan van Herck verkocht geweest zijn aan het 
rijksmuseum van Amsterdam.  
Twee hoekpanelen werden door dezelfde kunsthandelaar verkocht aan “ 
de vrienden van het Rubenshuis” 
 
Met de hoofd- en hoekpanelen werd in 1998 het vieringaltaar 
samengesteld. Hiervoor werden in 1988 de twee hoekpanelen geruild 
voor de nu onthulde twee engelenbeelden.  
Vanaf 1998 werden deze beelden dan ook in het Rubenshuis 
tentoongesteld. 
 
 

 
 
 

Preekstoel: Sint Gummarus Lier  @toerismepastoraal Lier 



15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De twee figuren die het 
klankbord schraagden, 
werden verwerkt in een 
schouwgarnituur die de 
bisschopskamer in de oude 

pastorij Sint-Paulusstraat, 8  
sierden. 

 
Die bisschopskamer diende voor Kardinaal Van Roey, vriend van Pastoor 
Dockx die hier regelmatig de gast was, Zelfs in de opbouw van het 
bisschopsbed  werden gedeelten van de preekstoel verwerkt.  
 
Door een algemene herschikking van het Rubenshuis verhuisden de 2 
schraagbeelden in 2007 naar het stadsmagazijn op de Luchtbal.  
De vraag vanuit de Sint-Pauluskerk aan de Heer Ben Van Beneden, 
conservator van het Rubenshuis lag dan ook voor de hand, kunnen de 
twee engelenbeelden terug naar de Sint-Pauluskerk waar ze thuis horen. 
De Heer Ben Van Beneden was dezelfde mening toegedaan en vandaag is 
het zover met dank aan het Rubenshuis, de beelden zijn terug in hun 
oude vertrouwde omgeving. 
 
Met dank aan de Sint-Paulusvrienden die aankoop voor hun rekening 
namen. 

Walter Geluyckens 
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ST.-PAULUS ONDERSTEUNT  

Dank zij de nocturne en de giften naar aanleiding van huwelijk en doop 

kunnen wij als geloofsgemeenschap “parochie Sociaal”, met zetel in de pastorie 

van St.-Joris, ondersteunen als een gezamenlijk sociaal project. 
Koen Debeuckeleer publiceerde in De Standaard van 28 jan 2016 dit interview. 

 

Honderden Roma uit de westelijke Balkan leven ondergedoken in 
Antwerpse krotten.  
Vaak hebben ze geen verwarming en moeten hun kinderen water halen in 
Park Spoor Noord of op andere plekken in de stad. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië en de daaropvolgende oorlogen 
vluchtten honderdduizenden mensen uit de Westelijke Balkan naar 
Noordwest-Europa. “Vooral Roma kregen het tijdens die oorlogen zwaar 
te verduren”, zegt Marion Schmitz van Parochie Sociaal. “Hun 
levenssituatie in de Balkan blijft vandaag mensonwaardig. Romakinderen 
worden gepest op school en voor de ouders is er geen mogelijkheid om 
aan een inkomen te geraken.” 
Aanvankelijk kregen veel mensen indertijd een verblijfsvergunning, maar 

na een tijdje lukte dat niet meer. Daarop zochten heel wat gezinnen hun 
heil in de illegaliteit, onder andere in Antwerpen.  

Pastoor Paul Scheelen en medewerkers Marion Schmitz, Lieve De Mol en Annemie Luyten. 
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De enige mensen die zich over de illegale Roma bekommeren zijn de 

vrijwilligers van ‘Parochie Sociaal’. Een project van de Sint-Jorisparochie 
aan het Mechelseplein. “In tegenstelling tot de Gentse 
Romagemeenschap, die veelal afkomstig is uit EU-landen, hebben deze 
mensen nergens aanspraak op”, zegt vrijwilliger Annemie Luyten. 
“Ze krijgen bepaalde medische verzorging en kinderen hebben de 
mogelijkheid om naar school te gaan. Maar omdat ook zij niet zomaar uit 
de illegaliteit geraken, biedt een diploma hen geen garantie op werk.” 
Bovendien lopen de schoolfacturen op. “We proberen te bemiddelen met 
de scholen, die gelukkig vaak erg begripvol zijn”, zegt Lieve De Mol. 
 

Vooral vrouwen en kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Romagemeenschap in Antwerpen bestaat vooral uit vrouwen met 
kinderen. “Vele mannen komen langs om hun vrouw zwanger te maken 
en vertrekken dan opnieuw”, zegt Schmitz. “Een ramp voor die vrouwen, 
want voor mensen zonder papieren kost een bevalling in ons land zo'n 
drieduizend euro. Een bedrag dat ze onmogelijk kunnen betalen.”  
Het enige wat hen drijft, is een betere toekomst voor hun kinderen.  
Het was priester Paul Scheelen die in 2011 hulp organiseerde voor deze 
mensen. 
 Al gauw schaarde hij enkele vrouwelijke medewerkers rond zich die 
samen Parochie Sociaal vorm gaven. “De Romavrouwen hadden daar 
duidelijk nood aan”, zegt Scheelen. “Ze vertrouwen de vrijwilligers zaken 
toe die ze nooit aan mij zouden vertellen. Dat geeft ons een beter inzicht 

in hun dagelijkse problemen.” 
 

De Roma vinden alleen onderdak bij huisjesmelkers, die tot zevenhonderd euro  
per maand vragen voor ellendige levensomstandigheden. 
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Prostitutie 
De verhalen zijn vaak schrijnend. Zo vinden de Roma alleen onderdak bij 
huisjesmelkers, die een kleine kamer verhuren aan vijfhonderd tot 
zevenhonderd euro per maand. “Geregeld worden de vrouwen door hun 
huisbaas verplicht om zich te prostitueren om de rekening te vereffenen”, 

zegt Luyten. “Aangezien veel woningen niet over een verwarming of 
stromend water beschikken, moeten de kinderen water halen op publieke 
plaatsen en zijn de families vaak ziek.” 
 
De vrijwilligers van Parochie Sociaal waken erover dat de Roma niet 
helemaal worden uitgesloten. “Om mensen vertrouwd te maken met onze 
waarden, moeten we in contact durven treden met hen.” 
Jaarlijks geeft Parochie Sociaal 27.000 euro steun. “Aangezien we voor 
illegalen werken, krijgen we geen subsidies en zijn we aangewezen op 
giften en collecten.” 

 
Het is dank zij giften van parochianen van Sint-Joris en de hulp van St.-Paulus dat 
vrijwilligers dit werk aankunnen. 

Huisjesmelkers verhuren krotten vol schimmel, lamentabele elektriciteitsvoorzieningen aan armen die zich 

niets beters kunnen aanschaffen vanuit geldnood. Kinderen worden voortdurend ziek. 
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In 1216 overhandigde de paus aan Dominicus de stichtingsbulle van de 
Orde.  

  
Dit jaar staat de Sint-Pauluskerk als voormalige Dominicanenkerk in het 

teken van" 800 jaar Dominicanen". De Sint-Pauluskerk is trouwens de 
enige historische Dominicaanse kerk die ons land nog rijk is. 

  

Drie Dominicanen geven een lezing in onze kerk.  
Evenveel Sint-Paulusvrienden vertellen op 9 juni over de 
Dominicanen van de Sint-Pauluskerk. 
  
Noteer alvast de data en reserveer. 
  
Emilio Platti o.p.        31 maart 2016      
                                Islam tussen vertrouwen en vrees. 
  
Marc De Caluwe o.p.  19 mei 2016 

                                Het charisma van de dominicaanse levensregel. 
  
Mark Butaye o.p.        28 april 2016  
                                Over teksten en de realiteit, kerk en migratie 
  
Sint-Paulusvrienden    9 juni 2016 
                                 Dominicanen in de St.-Pauluskerk van Antwerpen. 
  
De lezingen starten telkens om 19 uur en gaan door in de Sint-

Pauluskerk, ingang Sint-Paulusstraat. 
Na de lezing wordt er een drankje voorzien. Inschrijving vooraf 
noodzakelijk, bijdrage 5 euro per lezing. 
paulusvrienden@proximus.be       

mailto:paulusvrienden@proximus.be
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LEERHUIS ROND LUCAS 
 
Drie avonden om de evangelist Lucas te herontdekken. 
 Tweede avond: donderdag  18 februari 

Derde avond:   donderdag  17 maart van 19u. tot 21u. 
 
Op de eerste avond, 
donderdag 21 januari, 
leerden we Lucas kennen 
als een Christen met 

Joodse roods. 
 
Na de verschrikkelijke 
“Joodse Oorlog”, de 
dramatische afslachting en 
verwoesting van land en 
tempel, schrijft hij twee 
boeken: het evangelie en 
de Handelingen. 
Om zijn geschriften beter 

te verstaan duikelden we 
in het groeiproces van de 
Joodse religie en de 
hunker naar het Messiaans 
visioen.  
Teksten van Samuel,  
met de figuur van de 
onvruchtbare Hanna 
werden als huiswerk 

gelegd naast Lucasteksten 
rond de onvruchtbare 
Elisabeth, de moeder van voorloper, Johannes. 
 
48 deelnemers raakten in de ban van een gelovige schrijver die in een 
tijd vol zinloosheid die gelovige visie van hoop, dat Messiaanse visioen 
van barmhartigheid opnieuw centraal wil stellen in een verhakkelde 
wereld. Christenen, als bouwers aan een nieuwe weg. 
De lofzang van Hanna verklankte hij opnieuw in het Magnificat. 
Zijn eerste boek, z’n evangelie, zal de beweging rond Jezus terug naar de 

gelovige roots brengen in Jeruzalem. Van daaruit zullen de leerlingen in 
zijn tweede boek, het messiaans visioen, zichtbaar geworden in Christus, 
brengen tot in Rome.  
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Een woordje van intendant Wilfried Van den Brande,  

die samen met kapelmeester Ivo Venkov  

instaat voor de invulling van de Orkestmissen.  
 
Beste vrienden,  
 
Op zondag 3 april heeft ’s middags (15u) een eerste benefietconcert 
plaats ten voordele van de sociaal-artistieke projecten van de 
Muziekkapel Sint-Paulus.  
 

Met dit concert streven we ernaar om de orkestmissen in Sint-Paulus een 
beetje extra adem te geven.  Want het blijft heel hard werken om deze 
unieke traditie in stand te houden.  Hoewel de traditie onlosmakelijk met 
de parochiegemeenschap verbonden lijkt, vraagt het continu een 
bijzonder grote inzet en daadkracht om de financiële middelen bij elkaar 
te brengen. 
 
Een aantal bevriende musici – de namen van de solisten op de affiche 
zijn u welbekend als soli in de orkestmissen en ook ver daarbuiten – 
zetten zich daarvoor op 3 april belangeloos in.   Wij hopen dat u - de 

prachtige Nocturne bewijst elk jaar opnieuw dat dit mogelijk is en we 
hopen ons te mogen spiegelen aan haar succes -in grote getale ons 
project zal willen steunen. 
 
De Sint-Pauluskerk is een plaats die meer dan welke andere doet zingen, 
die uitnodigt tot een lied dat zoekt naar transcendentie.  Vandaar onze 
titel: Sacred Songs at St.Paul’s, dat allitereert zo mooi.  De mooiste 
sacrale liederen dus, heel bekende maar ook minder gekende pareltjes.  
Van Gounods Ave Maria over Händels Ombra mai fu, Mozarts Et 

incarnatus est, Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen, tot Bachs 
Bist Du bei mir: laat u verrassen door de verfrissende spiritualiteit van 
deze liederen.  
 
Het verheugt me dat 2 bevriende organisaties,  de Middagconcerten van 
Antwerpen (Luk Callens) en de Antwerpse Kathedraalconcerten (Peter 
Van de Velde),  belangeloos mee hun schouders onder dit project zetten. 
 
Wees welkom en laat vooral niet na ook uw vrienden, familie en 
kennissen voor dit concert te enthousiasmeren.  Namens alle musici die 

aan de orkestmissen deelnemen, dank ik u alvast hartelijk. 
 

Wilfried 
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 SPROKKELS VAN WALTER 
 
  Aantal kloosterlingen in 1772 
 
Op 21 maart 1772 zond de provinciaal 
Celaus Alofs aan de magister Joannes 
Thomas de Boxadors een verslag over zijn 
provincie. 
Zo vernemen we dat het klooster van 
Antwerpen in 1772, 82 kloosterlingen telt, 

waarvan 17 lekenbroeders, 7 fraters 
studenten, 46 priesters, 12 missionarissen 
in Hollandse zending en  5 novicen, in het 
geheel dus 87. 
Er staat ook een beoordeling in het verslag 
van de priesters, sommigen zijn te nalatig 
of zorgeloos in hun studies, anderen zijn 
bekrompen van geest en dom. Deze 
priesters worden niet aanvaard door de 
plaatselijke bisschoppen om te preken en 

biecht te horen. Te Antwerpen zijn er in 1772 acht die tijdelijk uit de 
zielzorg zijn uitgesloten. 
 
Bouw Barokke toren  ( 1680-1682) 
In 1680 begint men met de bouw van de 
barokke toren. Twee jonge novicen 
Martinus Goedenhuyse en Melchior 
Visschers staan s ’morgens vroeg op de 
stellingen van de torenbouw. Zij vallen 

alle twee naar beneden en sterven ter 
plaatse. 
De kroniek verhaalt: “ Zij vallen alle twee 
bij dezelfde schok en sterven dezelfde 
dood. Daags daarvoor hadden ze nog 
gebiecht en gecommuniceerd, tijdens de 
val riepen ze gedurig de naam van Jezus 
en Maria – In ipso casu nomen Jesu et 
Mariae invocabant-“ 
 

Walter Geluyckens 
Bron: Repertorium der Dominicanen in de Nederlanden   

deel I Antwerpen-Lier  A.M. Bogaerts o.p. 
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PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 

FEBRUARI 
 

Zo  07   10.30u Gebedsviering –  
Broederschap O.L.Vrouw van Scherpenheuvel 

Di  09   15.30u Kerkraad 
Wo 10 18.30u Aswoensdag – Aswijding en Asoplegging – 

Avonddienst 
Za 13 15.00u Doopviering Frederike Cauwe 
Zo 14 10.30u Lichtmisviering 
Di 16 10.00u Raad van bestuur  Muziekkapel 
Wo 17 17.00u Gastvrij Antwerpen – “Beweging.net” 
Do 18 19.00u Bijbelstudie 
Zo 21 10.30u Orgelmis 
Di 23 17.00u Lezing door Jurgen Mettepenningen  

(org. Markant-Cultuur° 
Wo 24 18.00u Parochieraad 
Do 25   Algemene Vergadering Venerabelkapel 
Zo 28 10.30u Orgelmis 

 

MAART 
 

Vr 04 10.00u Ontmoeting vrijwilligers Sint-Paulusvrienden 
Za 05 16.00u Doopviering  Anna Grubben 
Zo 06 10.30u Orgelmis 
Ma 07 10.00u Vergadering St.Vincentius 
  18.00u Raad van Bestuur – Muziekkapel 
  19.00u Algemene vergadering – muziekkapel 
Zo 13 10.30u Orgelmis 

Do 17 14.00u Vergadering werkgroep “Nocturne” 
  19.00u Bijbelstudie 
Zo 20 10.30u Palmzondag –Palmwijding 
  15.00u Passieconcert 
Do 24 19.00u Witte Donderdag – avonddienst 
Vr 25 15.00u Goede Vrijdag – Kruisweg en Kruisverering 
Zo 27 10.30u Pasen – Orkestmis 
Do 31 19.00u Conferentie (800j. Dominicanen) 

 
 

 

 
Paul Scheelen. Verantwoordelijk uitgever: P. Scheelen, Sint-Paulusstraat 22 – 2000 Antwerpen     

foto’s: SP. Vrienden-Wikipedia- P. Scheelen- M.C Verbeke-De Standaard- auteurs        

Teksten en afbeeldingen werden opgenomen zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd. 
Alleen digitaal doorgestuurde informatie voor het krantje van januari 2016 kan in aanmerking komen als dit 

op de redactie  toekomt  uiterlijk op 18 februari 2016. 


